
Woensdag 29 september zijn we weer begonnen met een gezellige “bijkletsavond”. Er waren 

73 dames aanwezig die echt hebben bijgekletst. Het was als vanouds. De keukenprinsesjes 

hadden gezorgd voor lekkere hapjes, we kwamen niets tekort. Hopelijk kunnen we vanaf nu 

gewoon doorgaan met het organiseren van activiteiten voor jullie. 

7 oktober hebben we jullie een puzzelfietstocht toegestuurd per 

mail en op donderdag 21 oktober kon je de oplossing inleveren 

in ‘t Boothuys. De opkomst was met 6 dames erg mager, maar 

dat kan ook aan het slechte weer hebben gelegen. 

Er waren 3 dames die de puzzel helemaal goed hadden. In    

onderling overleg hebben we besloten geen prijsjes te kopen 

maar het bedrag dat de aanwezigen gaven aan te vullen en een 

gift te doen aan KIKA.  

Heb je de fietstocht nog niet gereden dan kunnen wij jullie aan-

raden dit alsnog te doen. Het is een mooie tocht en er komen 

vast nog wel dagen met goed weer. 

 

Hannah Goslar (1928) en Anne Frank (1929) zijn 
boezemvriendinnen in de tijd dat de Tweede  
Wereldoorlog uitbreekt. Wanneer de familie 
Frank onderduikt, verliezen ze elkaar uit het oog. 

Drie jaar later, in 1945, volgt een bijzondere  
ontmoeting tussen de twee meisjes in het     
concentratiekamp Bergen-Belsen. De moedige 
Hannah zet haar leven op het spel in de hoop 
haar sterk verzwakte vriendin te helpen. 

Op maandag 1 november hebben wij 100    
plaatsen op het balkon gereserveerd in de     
Hofnar. Voor aanvang van de film staat er koffie 
of thee voor ons klaar op de 1e verdieping.  

Bij de Hofnar is een geldige QR code            
noodzakelijk bij binnenkomst. Na het scannen 
van de code kun je meteen doorlopen naar de 1e 
verdieping. 

Eigen bijdrage voor de film is €5,- over te maken 
op bankrekeningnummer NL20 RABO 0334 0628 
45 o.v.v. film én je voor- en achternaam. 
Aanmelden en betalen uiterlijk 27 oktober. 



En dan een onderwerp dat ieder jaar terugkomt. Ben je lid van VIEV en heb je het idee dat 

onze vereniging toch niet echt iets voor jou is, dan kun je opzeggen tot 1 december 2021. 

We hebben nog een wachtlijst van 80 dames en die staan allemaal te trappelen om lid te 

kunnen worden. Opzeggen kan per mail vievalkenswaard@gmail.com. 

 

 

 

 

maandag 1 november  film “mijn beste vriendin Anne Frank”  Hofnar                 

donderdag 4 november handwerken en kaarten    ‘t Boothuys                                            

woensdag 10 november wandelen                                                                 

donderdag 18 november lezing “daar waar meer is”    ‘t Boothuys 

 

Op onze website vind je alle informatie over activiteiten die al helemaal ingevuld zijn, tijden, 

plaats, prijs, aantal deelnemers etc. onder het kopje “agenda”.  

Omdat onze activiteiten plaatsvinden in locaties die een QR-code of vaccinatiebewijs vragen 

dienen wij ons aan deze regels te houden. 

 

Mocht je fouten ontdekken in je gegevens (op je ledenpas of in je adres) laat het ons weten, 
dan passen we het aan in onze ledenadministratie. 
Adreswijziging, wijziging in mail adres etc. ook graag aan ons doorgeven.  

website:      www.vievalkenswaard.nl                                                                          

foto album:  viev2019                                                                                   

e-mail:   vievalkenswaard@gmail.com 

facebook:    www.facebook.com/vievalkenswaard 

 

Op donderdag 18 november a.s. geven Jeanne Hendriks en Jose van Erum–Wiersma een   
introductielezing over ‘het paranormale’. Jeanne Hendriks (ervaringsdeskundige) vertelt hoe 
ze met vallen en opstaan leerde hoe met haar paranormale gaven om te gaan. Met haar boek 
‘Daar waar meer is...’ hoopt zij een opening te maken voor mensen die 
vastlopen in die wereld.                                                                                                                         
Jose van Erum–Wiersma gediplomeerd paranormaal therapeute schreef 
o.a. het kinderboek Knoet ontdekt de natuur, de ziel gaat nooit 
dood (een van haar drie kinderboeken). Na de lezing is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. 

‘Daar waar meer is...’ Jeanne van Mol  € 20,=                                                             
Knoet ontdekt de natuur, de ziel gaat nooit dood Jose van Erum–
Wiersma € 20,=      

Koopt u beide boeken dan krijgt u € 10,00 korting en betaalt deze avond 
slechts € 30,= in plaats van € 40,=.   

In de datumprikker kunnen jullie alle bijzonderheden lezen en je opge-
ven voor deze avond in ‘t Boothuys. 

http://vievalkenswaard.nl
mailto:vievalkenswaard@gmail.com
https://www.facebook.com/vievalkenswaard/


Wat hebben “De flitsende Dames” genoten bij Klein Costa Rica in Someren om daar te       

fotograferen. 

Het is een tropische overdekte tuin met vlinders en als je geluk hebt zit er een vlinder  

op je schouder. 

Er zijn vogels, reptielen, vissen en zelfs een kaketoe. 

 

Deze foto is gemaakt door Elly Couwenberg  

 

Vind je het leuk om mee te doen met een van onze clubs geef je dan op via de mail. Vermeld 

je naam en 06 nummer. Iedere club heeft namelijk een eigen app-groep waarin informatie 

wordt gedeeld. Dus wil je handwerken, kaarten, wandelen of foto’s maken aarzel niet om je 

op te geven. 

Dan nog een bericht van de handwerkgroep: zij zijn beren aan het haken voor ziekenhuizen 

die de beren gebruiken voor kinderen met de ziekte van hirschsprung. Dat is een darmziekte 

waardoor kindjes een stoma krijgen.  

Een van de leden van VIEV kwam met dit initatief en                           

intussen wordt er druk gehaakt. In de volgende        

nieuwsbrief zullen we het resultaat laten zien. 


